E (49) was jarenlang accountmanager. In
e hij muziek. Vijf jaar geleden besloot hij
lgen en volledig voor de muziek te gaan.
)elemmerde ik mezelf al jaren onbewust
ie ik, ook onbewust, van vroeger had mee-
N etmuziek kun je je brood niet verdienen’, en
nooie hobby, maar het biedt geen toekomst’.
ik dat er iets niet klopte, want de extase en
voelde als ik speelde, ervoer ik nergens
hield ik vast aan de zekerheid van een
s ik thuiskwam van mijn werk, trok ik mijn pak
rvolgens een andere outfit aan, waarin ik ging

repeteren.
Het klinkt gek, m‘aar ik voelde steeds sterker dat ik in mijn
‘muzikantentenue’ veel meer mezelf was dan in dat pak. Ik
kon het op een bepaald moment niet meer ontkennen: ik
hield mezelf voor de gek. Om helder te krijgen wat ik echt
met mijn leven wilde, heb ik me vijf dagen teruggetrokken
in een benedictijnenklooster. In die stilte kwamen de ant-
woorden vanzelf. Toen ik kort daarna ook nog een con-
fronterend gesprek had met een vriendin, heb ik de knoop
doorgehakt: ik ging mijn baan opzeggen. Het is zeker niet
zo dat daarna alles vanzelf ging, maar ik vond door mijn
levenservaring wel voor het eerst de kracht om door

te zetten. En het mooie is: door die levenservaring zijn
mijn liedjes alleen maar beter geworden. lk geloof niet

in leeftijd. Je bent nooit te oud om je hart te volgen!”
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